
 

Initiatief wandelgidsen Milsbeek 

U kent dat vast wel. Op vakantie of tijdens een uitstapje 
is het leuk om met een gids te wandelen en iets te leren 
over de omgeving. Zou het niet mooi zijn als dat ook in 
Milsbeek kan? Daarom is een werkgroep - met het motto 
“trots op Milsbeek” - bezig om wandelgidsen te 
organiseren. De werkgroep, die wordt gesteund door de 
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek en SL!M, bestaat uit 
Martien Holthuysen, Wim Bindels en Ronald Starrenburg 
(dezelfde werkgroep die ook het Struinpad heeft 
opgezet).  
De wandelgidsen moeten straks kunnen beschikken over 
goede verhalen en hulpmiddelen. De werkgroep gaat 
daarvoor zorgen. Ook komt er een website. Er zijn drie 
wandelingen in voorbereiding: De kern van Milsbeek, de 
St. Jansberg/Koningsven-de Diepen en het Struinpad 
(deels rondje Milsbeek). Inmiddels heeft zich een aantal 
dorpsgenoten aangemeld en is onder andere contact gelegd met de gemeente, het IVN en 
Natuurmonumenten. Met belangstellenden is op 13-1 een proefwandeling gemaakt op de  
St. Jansberg.  
Martien Holthuysen, die fungeerde als wandelgids, had een mooi verhaal over de natuur, cultuur en 

historie. Dat het zijn geboortegrond is bleek uit de persoonlijke anekdotes. Hoe was het ook alweer? 

Jazeker, trots op Milsbeek! 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Mocht u belangstelling hebben om als wandelgids op te treden 

dan kunt u dat melden via m.holthuysen@wxs.nl. 
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