SINT MAARTEN LAMPIONNENTOCHT

Vrijdag 8 november 2024 om 18.00u vieren wij het feest van Sint Maarten.

We starten voor de kerk en lopen al zingend met onze (zelfgemaakte) lampionnen in gezamenlijke
optocht naar de Zandberg. Voorop gegaan door de tamboers van muziekvereniging Crescendo en
begeleid door het Sint Lambertusgilde met fakkels__.

Hé, zien jullie daar Sint Maarten staan op zijn nisuwe paard? Wat fijn dat hij weer een paard hesft
{met dank aan Stoeterij Hesta Gard Hekla uit Ottersum).

Wat mooi, al die prachtige lichtjes in de optocht! Wat zou het fijn zijn als
langs de route ook de huizen met lichtjes worden versierd: samen het Sint
Maartenfeest vieren.

Wat horen we daar? De blazers van muziekvereniging Crescendo wachten
ons op bij de Zandberg. ik loop hier al met mijn lantaarn.._zingen jullie mee? Daarna luisteren en kijken
we naar het verhaal van Sint Maarten dat op de Zandberg wordt uitgsbeeld.

Hoe gaat het verder met de mantel van Sint Maarten? Loop je weer mee? Dan gaan we snel naar de
pastorietuin, waar we naar het tweede gedeelte van het verhaal kunnen kijken. Daarna sluiten we af
met het aansteken van het Sint Maartenvuur en is er voor iedereen lekkere warme chocomelk.

NEEM JE (ZELFGEMAAKTE) LAMPION MEE EN...
KOM SAMEN MET JE DUDERS, OPA’S EN OMA'S NAAR DE KERK VOOR SINT MAARTEN
(PS. VOOR JE BIGEN VEILIGHEID IS HET FUUN ALS JE REFLECTERENDE KLEDING DRAAGT)

Vrijdag 8 november 18.00u leugddingenwerkgroep Milsbeek
Verzamelen voor kerk

iLs.m.
Route

Kerkstraat, Langstraat, Kanonskamp, Sint Lambertusgilde Milsbeek
Klaproosweg, Knoot, Zandberg, : Muziekvereniging Crescendo
Koenselberg, Knoot, Schietberg, Toneelereniging OMNA
Schoolstraat. Kerkstraat naar Bl Siceterij Hesta Gard Hekla
pastorietuin

En vele vrijwilligers.




