
 

Gratis boeken te leen in de pastorie 

 

 

In de pastorie staan tijdelijk twee kasten met 

boeken die door verschillende dorpsgenoten 

gedoneerd zijn en die door alle inwoners van 

Milsbeek gratis geleend kunnen worden. 

Nellie Keukens heeft spontaan haar 

medewerking aangeboden en de boeken zijn te 

leen op de tijden dat Nellie in de pastorie 

aanwezig is: op woensdag en donderdag van 

10 tot 12 uur. Als u bij de pastorie aanbelt 

helpt Nellie u graag verder. I.v.m. de 

coronamaatregelen vragen wij u om een 

mondkapje te dragen en de handen te 

desinfecteren.  

 

Het aanbod varieert van detectives, streekromans, sprookjesboeken, 

Nederlandse literatuur, boeken over kunst en over reizen. Er is ook een mooi 

aanbod Duitse en Engelstalige boeken. 

Op dit moment hebben we geen ruimte om nieuwe boeken op te 

slaan, als u een boek leent mag u er wel een ander boek voor in 

de plaats zetten. Zo krijgen we toch steeds nieuw aanbod. 

 

 

 

        

        


